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De Hef
De hefbrug met de vaste brugdelen naar de oevers van Rotterdam-Zuid en Noordereiland zijn behouden gebleven
als monument.
De rest van de spoorbrug over de Maas is gesloopt waarmee de functie van de Hef verviel.
Dit voor Rotterdam zo kenmerkende bouwwerk maakt nu een desolate indruk en de dag komt onvermijdelijk dat
men de onderhoudskosten voor gezien houdt en tot sloop zal overgaan,
tenzij...
men op voortvarende rotterdamse wijze tot de realisatie van een bijzonder plan komt!

Het plan

Bouw in het bewegende brugdeel en de twee oeverbrugdelen glazen dozen, ongeveer in de geest van het huis van
architekt Jan Benthem in Almere.

Glas om zo min mogelijk storend ‘volume’ aan de constructie toe te voegen.
In het bewegende deel, dat pakweg om het halfuur op en neer gaat, bevinden zich een (goed) restaurant en
uitkijkterrassen/serres.
Uiteraard dienen voorzieningen te worden aangebracht voor brandtrappen en liften.
In de dozen op de vaste brugdelen wordt een dynamische tentoonstelling ingericht, vanzelfsprekend over
Rotterdam — Vroeger — Nu — Straks...
Foto’s, films, video, maquettes, voorwerpen, kunst. Wonen, werken, havens, wederopbouw enz., enz.

Gebruik

Voor de bezoekers zijn er drie (eventueel te combineren) mogelijkheden: tentoonstelling, uitzicht, restaurant. Wil je
bijvoorbeeld naar het restaurant dan wacht je in de tentoonstelling tot de brug beneden is (de tijden zijn bekend), de

verbindingsdeuren worden geopend, je begeeft je naar het restaurant of blijft nog even op het terras en je maakt

een fascinerende tocht naar boven met een toenemend uitzicht over Rotterdam en omstreken.
Na afloop kun je nog eens rustig van de tentoonstelling genieten op het andere brugdeel dan waar je aankwam.
Terug naar auto, tram of bus kan buitenom, over de Koninginnebrug,
of door het restaurant als dat weer beneden is.

http://www.youtube.com/watch?v=awd33bT Sd74& feature=rel ated

http://www.youtube.com/watch?v=-Pe5xY BWUnM & feature=rel ated

Rotterdammers, redt de Hef!



